Hij wist wat er gebeurd was en welke richting Jaantien opgegaan

was. Met zijn reuzenstappen zou hij haar zo kunnen inhalen. Hij pakte
een kolossale bijl, wel drie ellen lang (dit is bijna 210 centimeter).
Maar Jaantien was al verder dan hij kon bedenken. Ze had Orvelte
bereikt en was dichtbij de boerderij van haar ouders. Vol woede
stormde Ellert op klaarlichte dag het dorp binnen. Hij brulde luidkeels
en al kon hij haar niet meer in zijn handen krijgen. Hij had nog altijd
zijn bijl en daarmee zou hij haar zeker kunnen doden.

Ellert zag Jaantien rennen en smeet zijn grote bijl naar haar toe....
PATSSSS, de bijl bleef trillend steken in de grote schuurdeur, maar had
Jaantien gemist. Zo kwam Jaantien veilig thuis: hijgend, dodelijk
vermoeid, vol adrenaline, maar zielsgelukkig.

Vader Ellert stortte neer en stierf ter plaatse. Deze nederlaag kon zijn
oude hart niet meer verkroppen! Maar de snede door Ellerts moorbijl,
bleef nog jarenlang zichtbaar.

Na de zeven lange en bange jaren bleek Harm zijn Jaantien nog
helemaal trouw gebleven. Drie weken na haar thuiskomst vierden zij
een klinkende bruiloft, met wel duizend gasten uit heel de wijde
omtrek.

Het Grote Veld had nu meteen een meer bijzondere naam gekregen,
namelijk: Ellertsveld.



