
Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Jullie hebben het gered!  

Er is echter nog één opdracht die jullie moeten doen voordat de schatkist 

geopend mag worden. Dit is alleen geen eenvoudige opdracht! 

Na het gevecht met Michael Black was ik opgelucht dat hij mijn schatkist niet 

had gevonden. Maar zoals jullie weten had hij wel de sleutel gestolen. Ik kreeg 

de kist met geen mogelijkheid meer open.  

Het is nu aan jullie om het laatste deel over mij, kapitein Arie van Rottum, af te 

schrijven. Jij wordt de kapitein en bepaald welke koers dit verhaal op gaat 

varen…. Waar ben ik geweest? Welke avonturen heb ik nog meegemaakt? Wat 

heb ik met de schatkist gedaan? Deze vragen kan je terug laten komen in je 

verhaal, maar je kunt er natuurlijk ook helemaal zelf een draai aan geven. 

Succes en wanneer de schatkist geopend mag worden zullen jullie rijkelijk 

beloond worden! 

Bedankt mijn vrienden en vriendinnen! 

Adios! 

Kapitein Arie van Rottum 

 

 

 

 


