
Landrotten, 

 

De piraten waren tijdens mijn reizen een ware plaag. Zij achtervolgden mij 

overal, en overvielen mij en mijn bemanningsleden. 

Zelfs nu, na mijn dood, leid ik nog onder deze vloek. 

Alleen jullie kunnen de vloek verbreken. Daarvoor moeten jullie de volgende 

opdracht uitvoeren: 

Verstop de schat die jullie zo overhandigd krijgen. Maak daarna een echte 

schatkaart voor jullie klasgenoten. Daarnaast kunnen jullie gebruik maken van 

geheimschrift en een kompas. Maak het voor jullie klasgenoten niet te makkelijk, 

maar natuurlijk ook niet te moeilijk.  

De vloek wordt alleen verbroken als iedereen de schat vindt. Onder sommige 

schatten die jullie kunnen vinden staat namelijk woord. En met een beetje 

puzzelen kunnen jullie hier een zin van maken. Deze zin heb je nodig om de 

vloek te verbreken en de piraten voorgoed te verjagen! Jullie zullen dan spoedig 

de sleutel van de schatkist in jullie bezit krijgen! 

Het niet verbreken van de vloek betekent echter dat deze ook jullie zal 

treffen……. 

 

Sterkte, mijn moedige vrienden en vriendinnen! 

Kapitein Arie van Rottum 

 

 

 

 


