
Dag landrotten, 

 

De reis naar Indië was lang. Ongeveer halverwege onze reis maakte ik altijd een 

stop in Kaap de Goede Hoop. En de eerste keer dat ik hier kwam, wist ik niet 

wat ik zag. Het water was zo blauw, het landschap zo anders en dan die 

mensen…. Die zagen er wel heel anders uit. En ook de manier waarop ze zich 

gedroegen… erg vreemd allemaal. Ze dansten om vuur, maakten rare geluiden 

en droegen nauwelijks kleding! 

Jullie gaan samen de volgende opdracht uitvoeren. Ieder groepje verdiept zich 

in één bepaald onderwerp. Over het onderwerp gaan jullie een wandtekening of 

een stripverhaal maken. De onderwerpen zijn: 

1. De reden van onze handelsreizen. Waarom gingen wij op zoek naar 

Indië? Hoe zag onze vaarroute eruit? Wat wilden we daar gaan doen? 

Lukte dat ook? Of gebeurde er juist iets anders? 

2. Onze aankomst op Kaap de Goede Hoop. Hoe keken wij tegen de 

bewoners aan? Wat dachten wij van hen? 

3. De reactie van de bewoners? Hoe keken ze tegen ons aan? Wat was hun 

reactie? 

Tot slot wil ik dat jullie een VOC-vlag gaan ontwerpen zodat we direct 

herkenbaar zijn voor andere landen en hun bewoners. Dit mag geheel naar 

eigen invulling. 

 

Succes vrienden en vriendinnen! 

Kapitein Arie van Rottum 

 

 

 

 


