
Landrotten, 

Nu jullie de schepen hebben gemaakt, is het tijd om aan boord te gaan van een 

schip. Het leven aan boord was voor mij en mijn bemanningsleden niet altijd 

even gemakkelijk. Voor wij vertrokken wisten we niet of we ooit nog onze 

vrouwen en kinderen terug zouden zien. Het leven was erg zwaar, en dood en 

verderf lagen op de loer. 

Mede door scheurbuik zijn een aantal bemanningsleden gestorven. Elk 

bemanningslid houdt altijd een logboek bij, in het logboek beschrijven ze hun 

dagelijkse gebeurtenissen. Hun vrouwen willen graag weten hoe de laatste 

weken van hun echtgenoten (nog gezond en wel) eruit heeft gezien. 

Hopelijk kunnen jullie ze een idee geven van het leven aan boord. De opdracht 

die jullie van mij dan ook krijgen, luidt als volgt: Schrijf een deel van het 

dagboek van…… 

In de enveloppe tref je mijn herinneringen aan een aantal moedige personen. 

Succes en op naar Indië! 

 

Kapitein Arie van Rottum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naam: Antonio Amarillo 

Leeftijd: 23 jaar 

Functie: Matroos 

 

Antonio had voordat hij hier aan boord kwam al een aantal baantjes op de 

wal gehad. Dit was pas zijn eerste reis aan boord. Antonio was een harde 

werker. Tijdens de eerste zware storm die ons trof zorgde hij er voor dat een 

groot deel van onze voedselvoorraad behouden bleef.  

Hij werkte dag en nacht, schrobde het dek en hield de wacht in gevaarlijke 

gebieden. Nooit was hij te beroerd om een ander bemanningslid te helpen, ook 

niet toen hij al ziek was……. 

 

Naam: Jorge del Carmen 

Leeftijd: 15 jaar 

Functie: Scheepsjongen 

 

Jorge was één van de jongste bemanningsleden bij ons aan boord. Hij werkte 

als scheepsjongen en was de zoon van de bootsman. Via zijn vader was hij ook 

aan dit baantje gekomen. Eerst vond ik hem nog wel wat te jong, maar Jorge 

was een harde werker. Jorge werkte net zo hard als alle andere 

bemanningsleden, misschien nog wel harder. Hij klaagde nooit over voedsel, 

ook niet toen dat aan het bederven was. 

Hij stond zijn vader bij toen die stierf, en nam daarna zelfs een deel van zijn 

taak over! 

Jorge was een moedige jongen. Jammer dat hij het niet gered heeft. Hij wilde 

zo graag zijn moeder en zusje terug zien…….. 

 

Naam: Christiano de Carmen 

Leeftijd: 37 jaar 

Functie: Bootsman 

 

Christiano was bootsman aan boord van het schip. Je kon hem blindelings 

vertrouwen.  

Toen hij vroeg of er nog een baantje voor zijn zoon Jorge was, hoefde de 

kapitein niet lang te twijfelen. En zo kwam Jorge als scheepsjongen. 

Christiano was altijd beretrots op zijn zoon, die harder werkte dan alle andere 

bemanningsleden. Christiano had zijn vrouw beloofd dat dit zijn laatste lange 

reis zou worden. Met de hoop dat wij flink wat geld zouden verdienen, kon hij 

alvast wegdromen van een rijk leven aan de wal. 

Helaas heeft Christiano de wal nooit meer bereikt. Voor die tijd is hij 

gestorven aan een vreselijke ziekte…….. 

 



Naam: Rocco Carvalho 

Leeftijd: 17 jaar 

Functie: Zeilenmaker 

 

Rocco was zeilenmaker aan boord van het schip. Dat kon hij als de beste. 

Toen het zeil helemaal kapot was na een van de zware stormen die wij 

onderweg moesten doorstaan, had ik er geen vertrouwen meer in dat wij dat 

zeil ooit nog konden gebruiken. Maar Rocco kreeg het toch voor elkaar. Met 

engelengeduld heeft hij eraan gewerkt, net zolang totdat het weer helemaal 

gerepareerd was. En als hij niets te doen had, hielp hij de andere 

bemanningsleden met allerlei klusjes. Voor niets was hij te beroerd. 

Na het overlijden van zijn vriend Jorge, de scheepsjongen, is hij een hele tijd 

van de kaart geweest. Natuurlijk had hij al meer bemanningsleden zien 

sterven, maar dit kon hij niet meer aan. Niet lang daarna is ook Rocco 

heengegaan……. 

 

Naam: Carlo Rafel 

Leeftijd: 44 jaar 

Functie: Stuurman 

 

Carlo had een belangrijke functie op mijn schip. Hij was stuurman en het 

eerste die land zag na vele weken op zee! Eerst dacht ik dat hij een grapje 

maakte, maar daar werd Carlo erg boos om. Hij wist zeker dat hij land gezien 

had. Niet veel later zag ik het ook. 

Samen hebben we staan juichen. Samen met Carlo heb ik veel meegemaakt: 

zware stormen, schatten, bemanningsleden die sterven…. Helaas is ook Carlo 

gestorven. 

 

 


