
Beste landrotten, 

 

Jarenlang heb ik voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie rondgezworven 

over de wereld. Ik heb vele werelddelen én zeer waardevolle producten ontdekt. 

Tijdens mijn reis heb ik stormen en oorlogen overwonnen, maar ook 

bemanningsleden zien sterven. Voor niets en niemand was ik bang, behalve 

voor… Michael Black. 

 

Samen met mijn bemanning reisde ik jarenlang tussen Indië en Nederland. 

Tijdens een reis had ik een schatkist aan boord met een bijzonder geschenk, deze 

schat was alleen voor mij. Ik deed een ketting met een hangslot om de ketting en 

hield de sleutel aan een touw om mijn nek.  Maar op een dag hoorde ik 

geschreeuw op het dek, er was paniek. Ik rende het dek op en trok mijn zwaard! 

Op het moment dat ik de vijand zag, schrok ik mij rot. Het was Michael Black. 

Hij was woest en met zijn zwaard doodde hij vele bemanningsleden.  

Ik ging het gevecht met hem aan, dit schip is van mij! En de schat, de schat 

moest en zou ik beschermen. Na een lang gevecht met Michael Black hoorde ik 

een fluit en Michael Black trok zich terug. Hij rende naar zijn piratenschip en de 

piraten vertrokken. 

 

Oh wat was ik blij. Ik had aardig wat mannen verloren, maar we hadden ons 

schip en konden weer terug naar Nederland. Maar toen ik mijn sleutel wilde 

pakken om de schatkist te openen, kwam ik erachter dat deze verdwenen waren. 

Michael Black! Hij moest het wel zijn. Ik ben op zoek gegaan naar zijn schip om 

de sleutel terug te veroveren, maar helaas. 

 

De rest van mijn leven heb ik de schatkist bewaard en gehoopt dat ik ooit een 

manier vond om hem te openen. Maar dankzij Michael Black ben ik er nooit 

achter gekomen wat er in de schatkist zit. 

Nu, 373 jaar later, achtervolgt de geest van Michael Black mij nog steeds. Jullie 

zijn mijn laatste hoop om zijn vloek te verbreken en de sleutel terug te vinden. 

Help me, alsjeblieft! 

 

Om de sleutel te vinden moeten jullie een aantal opdrachten vervullen. Spoedig 

zal ik jullie weer een brief sturen en vertellen wat jullie moeten doen. Hoe je 

dingen moet aanpakken kan ik niet zeggen. Daar moeten jullie samen uit zien te 

komen. Ga samen op pad, verdiep je in mijn leven en wees niet bang voor het 

onbekende! 

 

Sterkte landrotten. Als jullie de sleutel hebben gevonden, dan zal ik de schat 

eerlijk met jullie delen! 

 

Kapitein Arie van Rottum 


